‘Want Gods medearbeiders zijn wij.” 1Corinthiérs 3:9

Heere God, Vader van onze Heere Jezus. We zijn vaak enthousiast, zeker
wanneer we deze woorden lezen en overdenken. Wat een eer is het immers,
medearbeider van U te zijn. Met U samen te mogen werken in dat grote een
geweldige project van U, de lossing van de wereld. De bevrijding uit de macht
van de boze. Ik moet belijden dat de inzet voor Uw zaak, dikwijls meer de inzet
was voor de dingen zoals ik die zag. Ik verloor me dikwijls in die dingen en
raakte daarbij U uit het oog. Moet het niet zo zijn dat mijn enige zorg zijn moet
geconcentreerd te blijven op U, volledig, naar ziel, lichaam en geest? Was ik
niet dikwils veel te druk bezig met het uitvoeren van mijn ideeén omtrent Uw
zaak, zodat ik uit het oog verloor wat Uw idee voor mijn leven was en is? Help
me om in alles voortdurend Uzelf op het oog te houden, zodat ik ook echt op Uw
zaak betrokken zal zijn. Doe me zo medearbeider zijn, totdat de grote dag van
Uw Zon aanbreekt. In Zijn naam. Amen.



